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Geboren uit water en geest
door Arie van der Stoep

Geloof verandert je leven en denken. Geloof in Jezus brengt je dichterbij God. Hoe dat komt,

zagen we de vorige keer: (*)

Door geloof in Jezus word je (geestelijk) opnieuw geboren. Je staat op uit de (geestelijke) dood -

het los van God zijn - en wordt weer met Hem verbonden. Je ontvangt eeuwig leven en krijgt

een relatie met Hem. (1)

Maar wat ís ‘opnieuw geboren’ of ‘wedergeboren’ worden?

Johannes noemt het: ‘Uit God geboren worden’. (2) Dat laat zien dat er iets met je gebeurt dat alleen

God kan doen. Jezus zegt: ‘Je wordt mens, door uit een mens geboren te worden. Maar je wordt geest

- een mens wiens geest leeft - door uit de Geest geboren te worden.’ (3)

Óns aandeel

Daarmee zegt Hij: ‘God is Geest. Met Hem een relatie krijgen, kan alleen als er iets met je gebeurt,

namelijk als je uit water en Geest geboren wordt.’ (4) Het is een geestelijke geboorte, een vanbinnen

aangeraakt en veranderd worden. Je geest moet leven ontvangen en met God verbonden worden.

Gods Geest brengt dat tot stand.

Die geestelijke geboorte doet denken aan de geboorte van een kind. Medisch gezien, weten we dat

niet alleen de moeder daarin moet meewerken, maar dat ook het kind in de baarmoeder zich ervoor

moet klaarmaken. Anders wordt een geboorte erg zwaar voor haar. Dat is een prachtig beeld van de

wijze waarop wij uit God worden geboren.

Zoals het kind eraan meewerkt en vanuit het vruchtwater de wereld ingaat, zo maken ook wij ons klaar

om door het water - het water van de doop - heen te gaan. Daarom zegt Jezus: ... uit water en Geest. (4)

En daarom zegt Petrus: Bekeert u (= keert u naar God toe - AvdS) en een ieder van u late zich dopen op

de naam van Jezus Christus. (5) Dat is óns aandeel in die geestelijke geboorte. Wij keren ons naar God

toe, om door het water van de doop heen de wereld van God, het eeuwige leven, binnen te gaan, (6)

waarin onze zonden zijn vergeven. (5)

‘Ademhalen’

En net zoals de longen van het kind vervolgens gevuld moeten worden met adem, om te kunnen leven,

zo moeten ook wij vol worden van (de adem van) Gods Geest, opdat het leven uit God ten volle

gestalte in ons krijgt. Dat zegt Petrus er achteraan: En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. (5)

Dat is wat God doet!

En als we dan zo uit water en geest geboren zijn, leren we ‘ademhalen’ - leven, denken, voelen,

handelen, bidden - vanuit de leiding en kracht van de Heilige Geest en groeien we steeds meer naar

God toe.

Uit de Bijbel:

(*) ‘Het unieke van de mens’ - Klik hier ... .



(1) Johannes 17:3.

Dit ... is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden

hebt.

(2) Johannes 1:12-13.

... allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden,

hun, die ... uit God geboren zijn.

(3) Johannes 3:6.

Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.

(4) Johannes 3:5.

... Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk

van God (= het leven in de gemeenschap met God - AvdS) niet binnengaan.

(5) Handelingen 2:38.

... Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw

zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

(6) Romeinen 6:4.

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat ... wij in nieuwheid van leven zouden

wandelen.
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